











ledereen, inclusief de koning, in 2019 welkom

Volgens de gemeente Ede kwamen er zaterdag
30.000 mensen af op het evenement op

de Ginkelse Heide. De politie had zichtbaar
moeite om de bezoekers weg te houden van

de hei; het landingsterrein voor parachu-

tisten en drie helikopters van de Koninklijke
Luchtmacht. Eigenlijk was het zaterdag een
generale repetitie voor volgend jaar: dan is het
75 jaar geleden dat operatie Market Garden
plaatsvond. Die herdenking wordt groots
aangepakt. Zo is er naast de traditionele lucht-
landingen ook een airshow en wordt er een
legerkamp ingericht zoals het er in de Tweede
Wereldoorlog uitzag. De vraag is of Ede een
massale toestroom van mensen logistiek wel
aankan. In 2014, bij de 70e herdenking, liep het
maar net goed af. ‘We gingen door het oog van
de naald’, zei toenmalig burgemeester Cees van
der Knaap later in de gemeenteraad. Door de
grote drukte (60.000 mensen) liep het verkeer

volledig vast, het ontbrak aan voldoende
drinkwater terwijl het heel warm weer

was en de bliksem sloeg in op twee Britse
militairen. De twee overleefden wonderwel
zonder veel verwondingen.

De gemeente Ede benadrukt van 2014 te
hebben geleerd en voorzorgsmaatregelen
te nemen. Burgemeester René Verhulst zei
zaterdag desgevraagd dat er ‘makkelijk’
100.000 mensen een plek kunnen vinden
op het terrein. ‘De draaiboeken liggen klaar.
Hij is dan ook niet bang voor chaotische
taferelen in september 2019. ‘ledereen is
van harte welkom om te herdenken en te
beleven.” In de ogen van de Edese burge-
meester mag één prominente Nederlander
bij de jubileumeditie zeker niet ontbreken:
koning Willem-Alexander. ‘We zullen

hem uitnodigen en hij kan eigenlijk niet
wegblijven.’

’




2018

Ik maak het vaak mee dat zomaar
ergens onderweg met militairen mij de
vraag word gesteld: ‘Wat heeft jou in het
leger gebracht, dominee?’ Het antwoord
op deze vraag is blijkbaar interessant.
Ook buiten de krijgsmacht hoor ik deze
vraag regelmatig, hoewel die in een
andere vorm wordt geuit. ‘Wat doet een
dominee bij de krijgsmacht?’ Dominees
bij Defensie blijft een verrassend
gegeven hoewel ze er al meer dan 100
jaar bij actief zijn. Een rijke geschiedenis
met illustere figuren en evenzoveel
boeiende verhalen is mij voorgegaan.

Bij het antwoord op deze vragen houd

ik mij veelal bij mijn eigen verhaal

wat antwoord geeft op de vraag: ‘Wat
beweegt mij om dit werk te doen ?’

Hoe het begon

Ik werkte zo’n kleine twaalf jaar als predi-
kant-voorganger onder de rook van de grote
stad Rotterdam tot ik me realiseerde dat het tijd
was voor iets nieuws. De randstad uit om waar
mogelijk ergens als ‘dorpsdominee’ aan de slag
te gaan trok mij. In die periode werd ik geatten-
deerd op een vacature bij de krijgsmacht. Ik
had eigenlijk niet veel met de krijgsmacht.

Vlak voor afschaffing van de dienstplicht werd
ik vrijgesteld omdat zogezegd ‘u het ambt
ambieert’.

Een oriéntatie op het werk als krijgsmacht-
predikant begon. Ik belde wat collega’s, las
diverse publicaties en liet het opgestelde profiel
op me inwerken. Als eenvoudige boerenzoon
opgegroeid op het platteland in Friesland
vroeg ik me af in hoeverre deze baan voor mij
passend zou zijn. Tot op een ochtend ik het

Bijdrage in hetJaarschrift van de
Protestantse Geestelijke verzorging,

‘Present to the Max’
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verhaal las over David, in 1 Samuel 17. Hier staat
in een aantal verzen het volgende opgetekend.
David hoedde de schapen van zijn vader in het
veld, maar werd daar op een dag weggeroepen.
Hij werd door zijn vader naar zijn broeders in

het leger gestuurd om te vragen: ‘Hoe gaat met
jullie?* Het verhaal maakte die ochtend diepe
indruk. Ik ben niet iemand van grote woorden en
probeer veelal op de tast mijn levensweg te gaan.
Toch borrelde er iets waarvan ik op dat moment
nog niet kon vermoeden dat het van Godswege
kon zijn. Er groeide iets van een roepingsbesef en
derhalve ging de sollicitatiebrief dezelfde week
de deur uit.

Bij de landmacht als een vis in het water
Al snel voelde ik me bij de landmacht als een vis
in het water en kijk ik op dat moment terug als de
beste keus ooit. Als pastor met oog voor mensen
die net als ik (vaak letterlijk) onderweg zijn in

het leven voel ik me als een vis in het water.
Natuurlijk is er wel eens ongemak. Eens werd

mij de vraag gesteld: ‘Hoeveel mensen heeft u

al bekeerd?’ Hoewel ik deze vraag begrijp moet
ik bekennen hier eerlijk gezegd niet mee bezig

te zijn en het antwoord allerminst belangrijk te
vinden. Het roept

zelfs wat irritatie bij mij op. Het staat haaks op
mijn visie op het werk van de geestelijk verzorger
bij de krijgsmacht. Waarbij ik één missie heb,
gebaseerd op die ene roeping: ‘Er niet zijn om
zielen te winnen, maar er zijn om te vragen naar
de welstand van mijn broeders’.

Terugblik anno 2017

Begin december 2017 zit ik onder de hete zon in de
buurt van Bamako en laat mijn gedachten over de
missie in Gao te Mali gaan die nu net achter mij ligt.
De afgelopen periode is voorbijgevlogen. Ik denk



terug aan de weken voor mijn vertrek. Ik sta
even stil bij het moment vlak voor deze missie.
Ik was uitgenodigd door mijn kerkgenootschap
om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering
iets over mijn werk te vertellen en daarna een
zegen toe gebeden te krijgen. Het voelt als de
dag van gisteren. Enkele sprekers met boeiende
gedachten en inspirerende verhalen voerden
het woord. De voorzitter van het kerkverband
zegt in zijn voordracht samenvattend het
volgende: ‘Met oog voor de omgeving moet

je eigenlijk niet sneller op weg willen dan 80

km per uur.’ De bevlogen kerkplanter heeft
echter haast en zegt in diezelfde beeldspraak:
‘Ik rij liever 140 en het gaat mij nog niet snel
genoeg. Ik ben als bumperklever die achteru
hangt en u wellicht opjaagt.’ Als legerpredikant
haakte ik gelijk aan in mijn toespraak: ‘Geachte
voorzitter, beste kerkplanter. U mag van mij

80 of zelfs 140 km per uur, maar laat mij in de
bosrand zitten. Ik zit daar in stilte met die ene
uitkijkend over het landschap om te vragen hoe
het met ze gaat. |k zie u wel voorbijflitsen en zal
vriendelijk zwaaien.’

Juweeltjes van contact

De mogelijkheid om daar te zijn waar
militairen zijn en oog te hebben voor hun
leven en beleven is voor mij een fantastisch
voorrecht. Door het leven met de militair
letterlijk te delen ontstaan kostbare
juweeltjes van contact. Deze contacten vinden
veelal niet plaats in de veilige setting van mijn
kantoor, maar op vele andere plaatsen. Zoals
in een donker bos tijdens een zware mars
over onverharde wegen ergens op de Veluwe.
Of in de nachtelijke uren liggend onder een
poncho in Fort Hood Texas. Ook wanneer

we opgelucht ademhalend op een viakte in
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Duitsland staan, nadat we met een groep uit
een vliegtuig zijn gesprongen. Of hobbelend
achter in een voertuig, tijdens een meerdaagse
patrouille in de woestijn rondom Gao.

Het goede nieuws

Het verhaal van Nicodemus in Johannes 3

vind ik hierbij enorm inspirerend. Het goede
nieuws mag gehoord worden. Het evangelie
mag verteld worden. Het doet er namelijk

toe. Het gaat over heil voor alle mensen. Ook
voor hen met wie ik mijn leven mag delen
binnen de muren van de krijgsmacht. Echter
Jezus schreeuwde het evangelie zoals dit staat
opgetekend in Johannes 3:16 niet van de daken.
De liefde van God voor mensen werd gefluisterd
in de nacht tegen die ene mens, Nicodemus.
Daarin is Hij mijn grote voorbeeld. Dat is mijn
werk en dit is mijn missie. Ik wil een vertegen-
woordiger zijn van Hem die zegt: 'lk ben er.” Zo
wil ik er zijn: ‘Present to the max!’

Jan-Derk de Bruin



Artikel in Weekblad Zeewolde
Actueel, 15 april 2020

Corona heeft ook gevolgen voor
medewerkers van Defensie. Hoewel
velen ook thuiswerken gaan essentiéle
operatién en inzet gewoon door.
Terwijl Nederland zelf in crisis is, vraagt
defensie van haar militairen hun eigen
families te verlaten om in andere crisis-
gebieden aan het werk te gaan.

Zo is dominee de Bruin 3 april jl.
vertrokken met Zr.Ms. Zeeland en is

hij na een oversteek van bijna twaalf
dagen over de Atlantische Oceaan in
het Caribisch Gebied aangekomen. Het
schip en haar bemanning opereert daar
als stationsschip Caribisch Gebied.

Jan-Derk de Bruin is al ruim dertien jaar namens
de kerk aan defensie verbonden als krijgs-
machtpredikant. Inmiddels heeft hij zijn sporen
bij de landmacht wel verdiend. Dit blijkt wel

uit het feit dat hem onlangs de landmachtme-
daille is toegekend. Dit is een onderscheiding

en blijk van waardering van langdurig actieve en
operationele dienst. Deze wordt toegekend aan
militairen die in actieve dienst gedurende een
langere periode bij parate eenheden enin het
buitenland hebben gediend. De uitreiking van
deze medaille zal door de coronacrisis op een
later moment plaatsvinden.

In die periode bij de landmacht heeft hij drie
missies gedraaid. Hij is voor lange tijd twee keer
naar Afghanistan en één keer naar Mali geweest.
Vrijdag 3 april is Jan-Derk een nieuw avontuur
begonnen. Hij is 3,5 maand varen bij de
Koninklijke Marine met Zr.Ms. Zeeland. “Het
voelt ongemakkelijk om in tijden van crisis

het gezin te verlaten” zo stelt Jan-Derk, “want
geen familie die mag uitzwaaien voelt anders
dan anders en maakt het ongemak op een dag
van vertrek al zichtbaar en voelbaar”. Deze
vaarperiode zal ook voor het doorgewinterde
marinepersoneel aan boord door de pandemie
anders verlopen dan gepland. “Ik hoop tijdens
deze reis van betekenis te zijn in de zorg voor



het personeel” aldus Jan-Derk. Corona heeft
voor aanvang al invloed op deze reis. Alvorens
de bemanning vertrok moest men in thuisqua-
rantaine, om zieken te voorkomen en om te
voldoen aan de inreisregels van Curacao. Aan
boord houdt men zich zo goed mogelijk aan de
richtlijnen van het RIVM.

Dominee de Bruin is als geestelijk verzorger
voor deze Westreis aan dit schip verbonden en
hoopt te kunnen bijdragen aan het welzijn van
de bemanning. De wekelijkse kerkdiensten aan
boord zijn daar een voorbeeld van. Ondertussen
draagt hij net als elk bemanningslid bij aan

het scheepsleven van elke dag. “ik zou het
voorzichtig willen vergelijken met een klooster-
leven, waar de maaltijden het ritme van de dag
aangeven evenals het schoonschippen”.

Het valt dominee de Bruin in de eerste week
op zee al op dat de bemanning op een schip als
deze als een geoliede machine samenwerkt.
Toch leert zijn ervaring dat lang van huis zijn
invioed heeft op ieders welbevinden. Door er
te zijn en mee te doen verdiept Jan-Derk zich in
het leven en beleven van elk bemanningslid en
kan daarbij een luisterend oor bieden.

De kracht van een geestelijk verzorger is dat
zij zich bezig houden met de kwetsbare kant
van het menselijke bestaan en met name

oog hebben voor de menselijke maat. Daarom
gaan zij ook mee op uitzendingen, missies en
oefeningen. Om op die manier deel te kunnen
uitmaken van de ervaring van zo’n groep als
geheel. We lopen rond en praten wat af. In een
simpel gesprek tijdens de koffie komen vaak al
betekenisvolle thema’s naar boven.

Het patrouilleschip Zr Ms. Zeeland met aan boord
een NH90 gevechtshelikopter is het nieuwe stati-
onsschip in het Caribisch gebied en zal daar voor
ruim drie maanden patrouilleren. Het schip is

in het Caribisch gebied met name verantwoor-
delijk voor kustwachttaken. Tevens kan het

schip worden ingezet voor drugsbestrijding en
reddingsoperaties en is het in staat noodhulp te
verlenen indien nodig. Zr.Ms.Zeeland is Ocean
Patrol Vessel (OPV), is ongeveer 110 meter

lang en 16 meter breed. Er verblijven circa 75
bemanningsleden aan boord. Zr.Ms.Zeeland lost
Zr.Ms. Groningen af die voor een periode van
onderhoud terugkomt naar Nederland. De wissel
tussen de Groningen en de Zeeland is een direct
gevolg van het sluiten van het luchtruim van
Curacao voor inkomende vluchten als gevolg van
het corona virus. De vliegbeperkingen zorgen er
voor dat de bemanning van de Zeeland - die naar
Curacao zou vliegen om daar de bemanning

van de Groningen over te nemen - nu varend
naar het Caribisch gebied gaat.

ey



Online mijmering, voorjaar 2020

Laat me ff mijmeren:

Corona, winegumes,
stroop en natte cake

Ik behoorde tot het slag mens toen Corona Hoewel velen die ik nog wel spreek nuchter en
opdook in China dat k dacht: “het loopt niet zo’n sterk zijn, bespeur ik ook sluimerende zorg en
vaart.. ontspan aub”. Nu zitten of werken velen onzekerheid. ledereen heeft wel mensen in zijn
van ons al bijna een week thuis en staan daar eerste cirkel om zich heen die behoren tot de
paraat. Omdat we met z'n allen in gevecht zijn kwetsbaren. En je zult maar elders ingezet zijn en
met een ‘onzichtbare vijand’. de berichten horen uit Nederland. Dan wil je toch

het liefst daar zijn waar je familie, vrienden en
dierbaren zijn......?




|"

De regering geeft leiding “uit het zadel”. Ik stoor
me een beetje aan hen die het beleid bekriti-
seren. ik ben van mening dat je in tijden van
crisis, in het heetst van de strijd geen kritiek moet
leveren op het leiderschap. Ook wij kennen dat,
we noemen dat ‘gevechtsleiding’. Evalueren mag
uiteraard, wat mij betreft in deze graag achteraf.
Nu schouder aan schouder staan, houden we
gepast (af)stand.

Dan wordt er een beroep gedaan op die kwaliteit
en vaardigheid die in elk geval menig militair tot
in de genen eigen is. Solidariteit, loyaliteit, flexi-
biliteit, zichzelf ondergeschikt maken ten gunste
van de groep. Ook al zat je misschien nu liever

in het bos...ook nu kun je doen waar je goed in
bent zelfs al ziet het er anders uit. Graag had

ik je opgezocht in het bos met een winegum,
stroopwafel of een plak natte cake....(die laat ik
nu in de winkel liggen om te voorkomen dat ik
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de indruk wek dat ik aan het hamsteren ben) Nu

we elkaar niet offline in het oog kunnen houden,
moet dat maar online. Ik denk aan jullie. en weet
me te vinden....

Nu we allen worden teruggeworpen op de
vierkante meter van ons eigen bestaan hoop

ik van ganser harte dat we als samenleving het
hoofd koel en het hart warm houden. Dat we een
beetje genade hebben naar en voor elkaar, dat we
blijven omzien naar elkaar. Dan kijk ik wat vaker
dan normaal omhoog.

Ik wens julllie gezondheid en creativiteit toe in het
vinden van wegen om te leven in deze bijzondere
tijd.

ds. Jan-Derk de Bruin - Geestelijk verzorger
Brigade Hoofdkwartier 11 LMB




Interview uit de digitale magazines van Defensie
Defensiekrant 25| 2016

Dominee sterft
en staat weer op

Heilige drive naar rode baret

Bescheiden, op de achtergrond, nooit
vloekend en zeker niet sportief. Vraag
iemand een dominee te omschrijven

en de kans is groot dat soortgelijke
woorden zullen vallen. Stereotype-
ringen waar dominee Jan-Derk de Bruin
(45) niet aan voldoet. Niet meer. Deze
geestelijk verzorger draagt sinds een
jaar de rode baret. En de bijnaam: The
Dominator.

Zijn verhaal zou niet misstaan in de Bijbel.
Eerst lijden, dan de verheerlijking. Een stotterende
boerenzoon zonder religieuze opvoeding.
Ondergebracht bij pleegouders. Door opa en
oma komt hijin de kerk en dat maakt indruk.
Op 16-jarige leeftijd besluit De Bruin dominee
te worden. “Om iets voor mensen te kunnen
betekenen”, onderbouwt hij bijna 30 jaar later.
“Ik had al aan den lijve ondervonden dat een
mensenleven turbulent kan zijn.”

Vaste grond

Het domineeplan wordt door zijn omgeving
weggelachen. “lk kon geen woord uitbrengen
zonder hapering”, zegt De Bruin. “Ik was een
eenvoudige jongen, die volgens de mensen
om hem heen veel te hoge ambities had.”

Op 25-jarige leeftijd weet de dan nog steeds
stotterende De Bruin toch zijn theologieo-
pleiding af te ronden en gaat als dominee
werken in een kerk in Rotterdam. Vaste grond
onder zijn voeten en logopedie zorgen er voor
dat het stotteren afneemt.
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Defensie

“Na bijna 12 jaar in dezelfde kerk voelde ik mij
geroepen om verder te trekken. Ik wilde mezelf
nog meer ontwikkelen en werd gewezen op
een vacature bij de krijgsmacht”, zegt De Bruin.
“Ik wist niet veel van Defensie. Was destijds
vrijgesteld van de dienstplicht, omdat ik het
ambt had verkozen. Maar nu trok deze wereld
mij. Een nieuwe uitdaging.”

Een dominee of predikant wordt bij
Defensie geestelijk verzorger genoemd.
Net als de aalmoezeniers, rabbijnen,
pandits, raadslieden en imams die bij de
krijgsmacht werken. Zij helpen militairen
met morele vraagstukken, ethische

dilemma’s en zorgen dat er momenten
van bezinning zijn. Bijvoorbeeld

in de vorm van een kerkdienst of
bezinningsmoment tijdens een
uitzending of oefening, maar ook tijdens
persoonlijke gesprekken op de kazerne.

De Bruin gaat naar de KMA (Koninklijke Militaire
Academie). Hij doet een verkorte officiers-
opleiding waar hij militaire vaardigheden

leert. “Jan-Derk is wel echt een dominee’,

werd daar direct gezegd”, lacht De Bruin. “Ik
had zo’n beschouwelijke opstelling. Ik praatte
overwegend wikkend en wegend. Een ‘echte’
dominee.”



Rode Baret

Dat verandert als De Bruin op eigen verzoek
bij 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen
gaat werken. Militairen bij deze eenheid dragen
de rode baret. En die krijgen zij niet zomaar.
De opleiding tot luchtmobieler staat bekend
als een van de zwaarste van de krijgsmacht.
Wie de rode baret draagt is fysiek en mentaal
gehard, ‘gestorven en weer opgestaan’. En

dat moet bij De Bruin nog gebeuren. Vrijwillig,
want dominees of andere geestelijk verzorgers
bij de Luchtmobiele Brigade zijn niet verplicht
de rode baret te halen.

“Ik wilde niet langs de zijlijn staan en ging
daarom al direct mee het veld in. De mannen
leren kennen. Rugzak om, leven zoals zij leven.
Maar ik had al snel door: als ik echt wil beleven
wat zij beleven dan moet ik ook de opleiding
in.”

Hel versus hemel

En, zo weet de dominee als geen ander: de
confrontatie met de hel maakt de hemel tot de beste
plaats. Die hel komtin 2011 in de vorm van

de VAKOL (Voortgezette Algemene Kader-
opleiding Luchtmobiel). Al op dag 5 van de
7-weken durende opleiding komt zijn poging
voor de rode baret ten einde. “Ik was totaal
naar de klote”, blikt De Bruin terug. “Tijdens
een urenlange zware mars over heuvels

wist een instructeur mij zo te raken dat ik
volledig uit mijn plaat ging. Ik schrok. Zat

dit in mij? Was dit Jan-Derk met zijn mooie
dominee-voorkomen? Mijn lichaam gaf het die
dag op. 18 weken lang had ik het VAKOL-voor-
traject doorlopen, maar het was niet genoeg.
Ik was niet fit.”

Heilige drive

“Nooit meer”, roept de dominee op dat
moment. Maar het doorgaan-waar-anderen-
stoppen-credo van de luchtmobielers doet
hem drie jaar later weer een poging wagen.
En dit keer is de motivatie om dat felbegeerde
rode stuk stof te bemachtigen niet meer
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alleen functioneel. “Die eerste poging was een
confrontatie met mezelf. Ik kon me hier nog
ontwikkelen. Die bijna heilige persoonlijke drive
om de rode baret te halen was nu ook verankerd
in mij.”

Ondanks 3 jaar trainen, gaat het dit keer al mis

bij de test aan het einde van het VAKOL-voor-
traject. Weer komt De Bruin fysiek te kort. “Het
kwam met bakken uit de hemel. Ik gleed uit bij de
touwen, kwam een spiegelgladde muur niet op. Ik
gierde uit de tijd. En toen was ik er echt klaar mee.
Echt. Ik heb mijn rugzak op kantoor geflikkerd en
raakte het ding weken niet meer aan.”

‘Oude man’

Een jaar later stapt De Bruin toch weer naar de
sportinstructeurs op de kazerne waar hij dan
alweer 4 jaar werkt als dominee. “Ik zei: ‘Wees
eerlijk. Ik ben een oude man aan het worden.

Is er nog een kans dat ik die rode baret haal?"”
Het antwoord laat zich raden. En daar gaat de
dominee. 44 jaar, weer de VAKOL in. De door
hem gevreesde vijfde dag breekt aan. Opnieuw
die zware heuvelmars. “Mijn breekpunt de eerste
keer. En weer zakte ik hier door mijn benen.

Op mijn knieén ben ik het laatste stuk omhoog
gekropen. Ik moest die heuvel over. Al mijn
emoties kwamen daar samen in één woord. Eén
krachtige term waarin ik God vervloekte. Het
enige moment waarop ik ooit gevloekt heb. En
het bracht opluchting.”

Kleur met een verhaal

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en draagt
De Bruin zijn rode baret met trots. Of het zijn werk
als dominee heeft veranderd, daar kan hij niet
met zekerheid op antwoorden. “Misschien. De
drempel om bij mij binnen te stappen is wellicht
lager. Ik heb meegemaakt wat iedereen hier heeft
meegemaakt.” Hij wijst lachend naar de baret op
zijn bureau. “lk geloof niet dat zoiets als de VAKOL
Gods idee is. Maar voor mij persoonlijk heeft die
rode baret grote waarde. Ik ben er een rijker mens
door geworden. Aan die kleur zit een verhaal
vast.”



Toespraak gehouden tijdens het bijzonder appél
ten behoeve het afscheid van ds. Jan-Derk de Bruin,
09 december 2021

Persoonlijke mijmeringen
bij het afsluiten van een

tijdperk...

Ik ben niet zo goed in afscheid nemen.
En zeker daar waar je je betrokken en
verbonden voelt. De laatste periode bij
Luchtmobiel heb ik in fases los kunnen
laten. Vandaag de laatste keer de poort
uit gereden.

Ik word stil en dankbaar van de verhalen van hen
middels mail of persoonlijk langszij zijn gekomen.
Stil word ik bij woorden van waardering, omdat
het gaat over inzet die ik normaal vind, maar
door anderen als bijzonder wordt bestempeld.

Zij vertellen hoe ik deel geworden ben van het
verhaal van deze brigade en de verhalen van
mensen die deze brigade vormen.

In de twaalf jaar is er een gedeelde geschiedenis
en gemeenschappelijk verhaal ontstaan.

Ik begin langzaam te beseffen dat na twaalf

jaar er een einde aan is gekomen. Even wennen
moet ik zeggen. Ik kan nog niet wennen aan

de gedachte dat ik na het verlof een andere
legerplaats op rij, een ander kantoor in stap en
de vertrouwde gezichten niet tegen kom.lk denk
dat zelfs mijn vrouw moet wennen dat ik kwart
over zeven vertrek en om kwart voor vijf weer
binnenstap. Ik vermoed dat zij soms nog wel eens
stilletjes terug verlangt naar die momenten dat
haar vent gewoon een week of langer weg was.

Herinnering en gedeelde geschiedenis worden
niet alleen gekleurd door de mooie momenten:
uitzending, halen rode baret, para... maar juist

en vooral door datgene wat behoort tot de
schaduwzijde van het leven. Ik denk aan de vele
gesprekken waar het me gegund werd om op
de bodem van de ziel mee te kijken. Ik denk aan
die veelal hartverscheurende momenten dat we
de dood in de ogen keken en de gang moesten
maken naar het graf van een kameraad of
dierbare.

Al met al; Functioneel maar ook als persoon
heb ik een meer dan goede tijd gehad... zo niet
een gouden tijd. Met pijn in het hart laat ik los,
Met een grote glimlach kijk ik terug.

Het was een eer uw GVer te mogen zijn.

Mijn opvolger wens ik net zoveel plezier en
voldoening toe als ik heb gehad. Aan de brigade
gaat het niet liggen. Prachtige brigade en mooie
club mensen.

LMB is niets zonder de mensen. Je kunt de
mooiste concepten bedenken, toekomstvisies
ontwikkelen maar als er geen mensen zijn die
erin geloven en er voor gaan, houdt het niet
lang stand en wordt er geen oorlog gewonnen.

Wat ik zie en vind in de brigade zijn samen-
vattend drie elementen

- Bezieling in de kameraad

- Passie in de professie en oog voor kwaliteit

- Respect voor ieders eigenheid ook voor mij
als GVer.



